
Er zijn momenten, dan voel je je eenzaam en onbegrepen.

Dan twijfel je echt aan álles.

Of je door moet gaan met het martelen in ziekenhuizen.

Of het vermoorden van die kinderen wel zo’n goed idee was.

Of je de wereld echt kunt laten geloven dat al die demonstranten terroristen zijn.

Op die moeilijke momenten is het goed om te weten…



Help mee om Poetin het geweld in Syrië te laten stoppen.
Teken de petitie aan Rusland op amnesty.nl

You’ve got a friend.


